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VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij lied 1005: 1 en 2 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis.  

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) 27: 1, 5 en 7 
 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal 

5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,  
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,  
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.  
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!  
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:  
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,  
als vader en als moeder van mij gaat  

 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed  
 

Gloria lied 304: 1, 2 en 3 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 



Gebed bij de opening van het woord 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 

Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 

 

Aandacht voor de Liturgisch bloemschikking 
 

Schriftlezing Oude Testament: 1 Samuel 12: 19-24  
19Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet hoeven te 
sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door 
om een koning te vragen.’ 20‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te 
zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. 21Dwaal niet af 
om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. 22Ter wille van zijn 
grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot 
zijn volk te maken. 23En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik 
moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 24Dus: heb 
ontzag voor de HEER en wees hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren 
welke grootse daden hij voor u heeft verricht. 
 

Lied 31: 1, 3 en 4 
 

1. Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

3. Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 
om uwe naam, o Heer, 
toevlucht en tegenweer. 
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 
Al spannen zij hun netten, 
Gij zelf zult mij ontzetten. 

 

4. In uwe handen, God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
mijn God, die als ik schreide 
mij troostte en bevrijdde. 
 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 14: 15-21 
15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet 
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte 
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie 
zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie 
ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van 
mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 
 

Lied 663: 1 en 2 

1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid 

 



Verkondiging  
 

Lied 974: 1 en 2 
 

1. Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan. 
 

2. Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Fonds Armoedebestrijding, 2e Kerkenwerk 
 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied 
 

Slotlied 675: 1 en 2 *We zingen dit lied staande. 
 

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen  
van grote dingen, 
als wij ontvangen  
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven, 
als wij herboren  
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


